Discipelschap dichter
bij het hart

Ik heb een droom..

En die droom is dat wij - als volgelingen van Jezus - discipelschap net
zo serieus zullen nemen als Hij dat deed.

Vaak als ik aan mensen vraag of ze discipelschap belangrijk vinden
krijg ik een ‘ja’. Tuurlijk vinden we het belangrijk, en misschien hebben
we wel een mooie tekst paraat.

Als ik vervolgens vraag: “En wie discipel jij dan?” Dan blijft het vaak
stil...

We krijgen dan 6f een inhoudelijk goed gesprek waarin we verlangen
delen, samen bidden (verbinding - connectie - actie), of we krijgen een
gesprek over of ‘discipelen’ wel een werkwoord is.

Over dat laatste - ja, discipelen is een werkwoord.

Maar stel je voor dat iedereen hier op Opwekking vandaag deze vraag
beantwoord met een naam: “Ja! Ik discipel Fabian, Laura, Amy of
Micha. Ik weet hoe het met ze gaat, waar ze wonen. Waar ze blij van
zijn of waar ze verdriet over hebben. Of stel je voor dat iedereen die
hier vandaag is voor iemand gaat bidden, voor een persoon dichtbij
met wie je op gaat lopen. En stel je voor dat God dan een naam geeft
- en dat zal Hij doen - en er meer en meer van dit soort
discipelschapsrelaties ontstaan.

Stel je voor...

60.000 mensen die - in navolging van Jezus zelf - dit gaan doen.
Doen, op de manier van Jezus.

Stel je voor...

Heb je een plaatje wat er dan zou gebeuren?

Dat komt op de NOS.
Dat betekent een revolutie.

Waarom zou je dit doen?
Nou, omdat Jezus die opdracht aan ons allemaal gaf.

“Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen.” (Mattheus 28)
Als ik het over ‘discipelschap’ heb, heb ik het niet over een ‘concept’
of een ‘theorie’, een ‘leer’, maar heb ik het over een manier van leven.

Een manier van leven die Jezus ons voorleefde.

Een manier waarbij de discipel Jezus erkent als Meester, Leraar,
Voorbeeld en ultiem doel.

Als ik het heb over Heer Jezus, is dat steeds een uitdrukking van die
relatie: U bent de ‘Baas’, ik volg U. En dat is een groot voorrecht..

Waarom zou je dit niet doen?

>>> Omdat we niet dicht genoeg bij het hart van Jezus zijn.
>>> Omdat we Zijn hart niet genoeg kennen & voelen.

En daarom is deze seminar een uithodiging om dichterbij te komen:

- Dichter bij het hart van Jezus

- Dichter bij het hart van jezelf

- Dichter bij het hart van de ander

[PRAKTISCHE OPMERKINGEN]

- Presentatie & notities beschikbaar via de QR code aan het einde
van het seminar.

- Notities van deze seminar staan ook beschikbaar via de QR aan het
einde van de seminar.
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Dichter bij het hart van JEZUS

(1) Focus

- God komt in de wereld in de persoon van Jezus.
- Lang blijft Hij ‘verborgen’, maar als Hij dan start met Zijn werk kiest
Hij als 1 van de eerste dingen discipelen:

Mattelis 4

[18] Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon,
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen
hun net uit in het meer, het waren vissers. [19] Hij zei tegen
hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
[20] Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. [21]
Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon
van Zebededls, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun
vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij
riep hen [22] en meteen lieten ze de boot en hun vader
ZebedeUls achter en volgden Hem.

- Na Zijn werk, na de opstanding, vlak voordat Hij weer teruggaat
naar de Hemel zegt Hij iets opmerkelijks:

Mattelis 28

[18] Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde. [19] Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, [20] en
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

De hele bediening van Jezus ligt opgesloten tussen deze twee
gebeurtenissen, en die twee staan in het teken van discipelen kiezen,
maken en uitzenden.

God had toch voor allerhande andere vormen kunnen kiezen? Meer
‘wonderlijk’? Meer ‘effectief’? Meer ‘waardig’? Een theologische
school?

En daarom - in alles wat je leest in de evangelién mag je het plaatje
hebben van een Meester, Rabbi - Jezus, die onderweg is met Zijn
discipelen. Hij is het aan het leren, zij volgen Hem, Hij deelt Zijn leven
met hen.

Theologen en bijbelgeleerden hebben onderzoek gedaan naar hoeveel
tijd Jezus ongeveer heeft doorgemaakt met de discipelen (denkend
aan de 3,5 jaar van Zijn openbare dienst), en komen uit op ongeveer
75%.

75%!!

75% van Zijn (kostbare) tijd in een groep mannen en vrouwen waarvan
je je af kan vragen wat zij eigenlijk begrepen van Jezus onderwijs en
manier van doen.

Laten we eerlijk zijn: de meeste van de discipelen waren maar heel
gewone mensen. Ongeletterd, lage afkomst. Heel gewoon.

En dit is niet maar een “mooi voor hen”-idee.

Dit laat ons iets zien van het HART van Jezus. Dit is hoe Hij dichter bij
wilde komen.

- Dit was Zijn focus.
- Hier investeerde Hij maximaal in.

(2) Karakter - Immanuel

Een van Gods namen is Immanuel > God met ons.
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Voorspelt in de profeten en verschenen in de vorm van Jezus.
God wil onder de mensen wonen, bij hen zijn, relatie hebben.
Denk aan de omgang van God met de mens voor de zondeval.
Maar denk ook aan de manier waarop Jezus - als God - Zijn leven
deelde met de discipelen:

Johannes 1

[36] Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam
van God.’ [37] De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen
met Jezus mee. [38] Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat
ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zif
tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ [39]
Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.” Ze gingen met
Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden. Het was
ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag
bij Hem.

Jezus nodigt hen uit in Zijn huis.

Een pleidooi voor:

- Open voordeuren

- Open harten

- Open maaltijden

[VOORBEELD]

In Cambodija zijn de voordeuren altijd open (in veel derde wereld
landen trouwens). ‘Kom binnen’. Een uitnodiging om het leven te

delen. ‘Community’ & ‘collectivistisch’ zijn dan woorden die tegenover
‘individualistisch’ staan.

(3) Voorbeeld: “Zoals |k, zo ook jullie”

Johannes 20

[21] Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” [22] Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.

Het is belangrijk dat we Jezus als voorbeeld nemen.
- In wat Hij leerde en onderwees
- Maar ook in hoe Hij dat deed > discipelen maken

[KORT SAMENVATTEN]

Dichter bij het hart van JEZELF

(1) Zijn creatie

God is jouw Schepper.

- Hij heeft je bedacht & gemaakt.
- Hij heeft je gewild.

- Hij kent je toekomst.

Hij heeft geweldige dingen voor je klaargelegd:

Efeziérs 2

[10] Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede
daden die God heeft voorbereid.

Jouw afkomst is God.
Jij bent Zijn creatie met een doel.

>>> En dus:

- Weet je wie je bent?
- En ben je daar ‘okay’ mee?
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Het gaat er niet om om beter van jezelf te denken (hoogmoed) of
slechter over jezelf te denken (minderwaardigheid). Het gaat erom dat
we onszelf zien zoals Jezus ons ziet.

>> Geen hoger of lager beeld - maar een Godsbeeld van jezelf.

(2) Op een unieke plek

Denk even met me mee:

- Alleen jij bent jij

Alleen jij hebt jouw unieke set en combinatie aan gaven

- Jij bent uniek door jouw passies

- Je bent uniek door jouw relaties

- Je bent uniek door je werk en de plek waar je mag dienen
- Jij hebt unieke ervaring

Alleen jij bent jij.

En God ontmoet je altijd in het HIER en NU.

>>> En dus:

Waar jij nu bent - karakter / fysiek / etc, dat is jouw ‘HART’ - daar mag
jij discipelen maken, op een manier die bij je past, op een manier die

helemaal ‘jou’ is.

1. Dat mag je als een bevrijding ervaren

Je hoeft niet eerst ‘anders’ te worden.
Je hoeft niet eerst op een andere plek te komen.
Je hoeft niet eerst iets anders te kunnen.

Elk van de discipelen stapte in daar waar ze waren. En vanaf dat
moment begonnen ze ook direct
anderen daarin mee te nemen:

Johannes 1

[40] Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en
Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon
Petrus. [41] Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei
tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is
Christus, ‘gezalfde’) [42] en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus
keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes,
maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)

- Je bent goed genoeg zoals je nu bent.

- Envanaf nu mag je groeien (en dat gebeurt vanzelf als je dichter
naar het hart van Jezus toegaat).

[VOORBEELD]

Jongeren in Cambodja die de Heer nog maar zo kort kennen, maar

wel als direct door gaan geven wat ze ontvangen hebben. Je ontvangt

om door te geven. Dat is steeds de beweging.

2. Dat brengt ook een verantwoording met zich mee

Want als je dan mag starten waar je nu bent, wat ga je dan doen?

Dan mag/moet je nu uitstappen en discipelen maken waarbij je Jezus
als je voorbeeld neemt.

[NOOT]
Hier is ook een ‘noot’ op z’n plek:

“Je bent altijd bezig discipelen te maken. De vraag is wat voor en van
wie je discipelen maakt...” (DDS)

Als wij ervoor kiezen om niet “in te stappen” laten we daarmee ook
wat zien - daardoor maken we ook discipelen, leerlingen, volgelingen.

[VOORBEELD]

Het is niet gek als mijn kids mijn slechte gewoonten overnemen. |k
discipel hen daarin. Dus laten we heel zorgvuldig zijn en regelmatig in
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de spiegel kijken. Dat zal ons nederig houden en ervoor zorgen dat we
groeien.

[TOOL]

Praktische tool om te helpen ontdekken wat God je gegeven heeft:
- Jouw kunde

- Jouw passies

- Gods roeping voor jou

Waar die drie overlappen is een bijzonder ‘gebied’, en het is niet gek
als God - jouw Maker - je juist daar inzet.

[KORT SAMENVATTEN!]
[ATTENTIE]

Wat we natuurlijk willen zien is dat het hart van Jezus en jouw hart
steeds meer overlappen. Dat is groei.

Jezus zei: “Het is voor een discipel genoeg te worden zoals de
meester” (Mattheus 10:25). We mogen groeien naar Hem toe.

Natuurlijk neemt dat niet weg wie jij bent. Uniek, bedoeld en met een
doel gezet op de plek waar je nu bent.

Dichterbij het hart van de ANDER

Het individualisme heeft ons als land/westen veel gebracht. Rijkdom,
welvaart, gezondheid > veel positieve dingen.

Maar de versnelling die ermee gepaard ging heeft ons ook verder van
elkaar gebracht. Gevoed door de industrialisering en ingebed in de
individualisering ontstaat een wereld waarin het steeds meer alleen
om ‘mij’ draait.

Je hoeft niet ver te zoeken voor eenzaamheid.
Wie ziet mij nog echt?

(“U bent de God die mij ziet..”)

Wie heeft nog tijd?
(Toch opvallend dat Jezus altijd tijd leek te hebben?)

Wie durft nog dichterbij te komen?
En dus gaan we (soms letterlijk) dood in onze eenzaamheid...
Er is veel behoefte aan DICHTERBIJ.

Ik zie dat bij jongeren.
Een recente studie van Barna geeft dat aan.
Je kunt het lezen op de NOS.

En het is niet alleen voor jongeren zo. Meer dan ooit is er behoefte aan
samenhang, relatie, en dat begint klein. Op z’'n kleinst 1 op 1.

Relationeel

En dus > Wie is de persoon dicht bij jou (denk aan het vorige punt)?
Waar jij dichterbij bij mag komen?

- Maak het maar heel klein - 1 persoon.
- Als we dat allemaal (60.000) doen, hebben we die revolutie (heel
groot), maar maakt het in elk van die 60.000 leven hét verschil.

Denk aan de potentie die daarin zit.
Dit kleine voorbeeld.
Die kleine actie.

De potentie voor een boomgaard zit in de appel.

De potentie voor het zit in het ene zaad.

De potentie voor deze ‘beweging’ zit in jou en mij.
(door Gods kracht natuurlijk)

Dus hoog-relationeel:
- Waar leeft de ander mee?
- Welke vreugde?
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- Welk verdriet?
- Welke passies?
- Welke problemen?

Gewoon ‘zijn’

We hoeven het vaak niet te ‘fixen’, maar mogen er gewoon ‘zijn’.
Natuurlijk deed Jezus veel wonderen, maar is het niet opvallend dat
Hij er vaak gewoon was? Voor de kids, voor de eenzamen, voor de
mensen in de marge. Gewoon zijn dus.

Opofferend

Bottlenecks die ik vaak zie:

- Drukte en tijd

- Kwetsbaarheid

- Aandacht / afleiding

- Zelfbeeld / denken dat je het niet kan

- ‘Discipelschap’ te complex maken

- Maar ook aan de kant van de ‘ontvanger’:
- Ideeén over de ‘kerk’
- Argwaan
- Kwetsbaarheid (ik heb niemand nodig)

Als je een ‘web’ zou maken van de mensen die je kent, wie heeft God

dan al dichtbij je geplaatst?

Paulus heeft het erover dat we ambassadeurs zijn, gezondenen

namens Jezus. Zou het zo kunnen zijn dat Jezus jou wil ‘zenden’ naar

iemand bij je in de buurt?

Wat zou er gebeuren als we onze ogen zouden sluiten en bidden:

“Heer laat me zien voor wie...” Wat zouden we zien als we onze ogen

dan weer open deden? Als we zo de dag door zouden gaan?

[VOORBEELD]

Tom & Gevencio

CTA

- Waar mag jij naartoe bewegen?
- Dichter naar het hart van Jezus?
- Dichter naar het hart van jezelf?
- Dichter naar het hart van de ander?

Als je 1 actie voor jezelf zou opschrijven na deze seminar, wat zou het

dan zijn? Wat ga je doen?
Suggesties:

Ik ben begonnen met een droom.

Een droom over een revolutie.

Een droom over een beweging van discipelschap.

Een droom die veel te groot is voor mij, maar die tegelijkertijd klein
genoeg is zodat we er allemaal aan kunnen starten.

Stel je voor dat we dit alle 60.000 zouden doen?

Stel je voor dat iedereen die in deze tent zit dit zou doen?
Stel je voor dat jij dit zou gaan doen?

Een relatie start met jou en mij.

Geroepen door Jezus.

Aangevuurd door de Geest.

Tot zegen voor de ander.

Ben je klaar om te gaan?
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Ik ben zometeen beschikbaar na deze seminar in deze tent/bij het
nazorgteam voor vragen en gebed.

[GEBED]
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